
 
 

Vooraf 
Woensdag mochten we met de 
groepen 3 t/m 8 de dankdagdienst 
in de hervormde kerk bijwonen. De 
dominee vertelde het verhaal van de 
vijf broden en twee vissen uit 
Johannes 6. Met de vijf broden en 
twee vissen gaf Jezus een grote 
menigte te eten. Er bleven zelfs 

twaalf manden vol over. God geeft 
overvloedig. Hierin zit ook een 
opdracht voor ons. Laten we, als 
we overvloedig krijgen, dit delen 
met de mensen die het nodig 
hebben.  

 
Facultatieve gespreksronde 
november (gr. 3 t/m 8) 
In september hebben de 
startgesprekken plaatsgevonden. In 
februari 2024 ontvangen de 
kinderen hun eerste rapport. 
Aansluitend vinden de reguliere  
10-minuten gesprekken plaats.  
 
Nu kan het zijn dat het wenselijk is 
om elkaar tussentijds te spreken. 
In de komende weken maken wij 
graag tijd vrij voor een 
gespreksronde. Dit gesprek kan 
ingepland worden op initiatief van 
de leerkracht(en) of van u als 
ouders/verzorgers. 
Mocht u hier gebruik van willen 
maken, dan kunt u zich vanaf 2 
november inschrijven via Parro. De 
leerkracht zal tijden openzetten in 
de periode van 13 t/m 24 
november.  
 

We vragen u om bij het inschrijven 
te vermelden bij 'opmerking'  wat u 
graag zou willen bespreken.  
 
Welkom nieuwe leerlingen 
We mochten deze week vier nieuwe 
leerlingen welkom heten bij ons op 
school. Bas Goor is gestart in groep 
2a. Guus Engel, Lena Fraanje en 
Evita van Essen zijn gestart in groep 
1a. We wensen hen een fijne tijd bij 
ons op school.  

Ouderbijdrage 
Inmiddels heeft ruim 80 procent van 
de gezinnen de ouderbijdrage 
betaald. Mochten u dit nog niet 
hebben gedaan. Kijk even bij 
gesprekken in Parro. Hierin vindt u 
een betaallink waardoor u het 
bedrag kunt overmaken. 
 
Afscheidswoord juf Marian 
Voor de herfstvakantie hebben we 
afscheid genomen van juf Marian. 
Meer dan 40 jaar heeft zij zich met 
veel liefde ingezet voor de kinderen 
in Kootwijkerbroek. Dankjewel juf 
Marian voor alles wat je voor onze 
school hebt betekend! Hieronder 
schrijft zij zelf nog enkele woorden 
om afscheid van u te nemen.  
 
Het zit d’rop ! 
  
Na bijna 45 jaar op de Koningin 
Beatrixschool te hebben gewerkt, 
was het vrijdag 13 oktober de dag 
om afscheid te nemen. Wat hebben 
de collega’s en de leerlingen er een 
feestelijke dag van gemaakt. 
 

’s Morgens werd ik opgehaald door 
meester Borghuis , vergezeld door 
Rosanna en Lotte. In een oude Fiat 
Panda , versierd met goudkleurige 
ballonnen, reden we naar 
Kootwijkerbroek. 
 
Daar werd ik, in een versierde kerk, 
opgewacht door alle leerlingen en 
collega’s. Wat een geweldig 
welkom! En wat een prachtige 
cadeaus kreeg ik van de leerlingen: 
twee mooie tuinstoelen en een 
cadeaubon van Intratuin. 

 

 
 
We konden genieten van het 
optreden van Matthijs 
Vlaardingenbroek en 
daarna zongen de leerlingen en 
collega’s het prachtige lied: “De 
zegen van God wens ik jou toe.” 
We hebben op school het feest 
afgerond met een broodje 
knakworst en een ijsje. 
 
Iedereen die zich heeft ingezet om 
deze dag tot een onvergetelijke dag 
te maken;  BEDANKT! Voor alle 
cadeaus: de tuinstoelen,  bloemen, 
cadeaubonnen, kaarten (enkele nog 
met foto’s van oud-leerlingen), 
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door de leerlingen zelfgemaakte 
koekjes, tassen, tekeningen en voor 
heeeeel veel zakken drop; HEEL 
HARTELIJK DANK! 
 
Ik kan terugkijken op een geweldig 
afscheidsfeest. Ik heb een goede tijd 
en fijne jaren gehad op de Koningin 
Beatrixschool in Kootwijkerbroek. 
Nu mag ik gaan genieten van mijn 
pensioen, maar wat zal ik de 
kinderen en collega’s gaan missen. 
 
Het lied “ De zegen van God wens ik 
jou toe”  werd voor mij gezongen. 
Die zegen wens ik ook alle collega’s, 
leerlingen en ouders toe! 
  
Hartelijke groeten, 
juf Marian Seppenwoolde 
 
Verkeershesjes 
De ‘donkere tijd’ is weer begonnen! 
Ook in deze periode (weer of geen 
weer) gaan er veel kinderen op de 
fiets naar school.   
Dat is gezond en willen we zeker 
stimuleren.   
Op school zijn gratis reflecterende 
hesjes verkrijgbaar, zodat uw kind, 
ook in het donker, goed zichtbaar is. 
Als u hiervoor belangstelling heeft, 
kan uw kind er eentje ophalen bij 
onze conciërge: meester Wim.  

 
Kinderboekenweek Bij mij thuis 
We kunnen terugkijken op een 
geslaagde Kinderboekenweek. 
Dit jaar was het thema Bij mij thuis.  
 
Door de hele school genieten we 
van alle leuke foto's van jullie huizen 
en boeken. We hebben deze 
periode uiteraard extra veel gelezen 
op allerlei manieren. Zo zijn we o.a. 
heerlijk voorgelezen door 
verschillende ouders of opa's en 
oma's. 
 
Het hoogtepunt van deze KBW was 
wel het bezoek van Willemijn de 
Weerd, een echte 
kinderboekenschrijfster. 
Ze heeft iedere groep een 
interactieve presentatie gegeven 
over een van haar boeken. 

 
Groep 1 -4 mocht luisteren naar Ik 
stuur je de zon en groep 5-8 naar 
Papa, waar blijf je. Heel leuk om de 
kinderen zo betrokken te zien en op 
deze manier ook de liefde voor 
lezen over te kunnen brengen. 
 
 
Studiemiddag 
Op 23 november hopen wij als team 
een studiemiddag te hebben. Deze 
zal gaan over het nieuwe 
leerlingvolgsysteem dat we gaan 
invoeren: IEP. U krijgt hier later 
meer informatie over. Daarnaast 
komt er die middag een 
rekenspecialist op school die ons dit 
jaar helpt om het rekenonderwijs te 
verbeteren. De kinderen zijn die dag 
om 12.00 uur uit.  

Luizen 

De afgelopen periode hadden we in 

verschillende groepen last van 

hoofdluis. Tijdens de laatste 

controle na de herfstvakantie 

hebben we gelukkig geen nieuwe 

luizen meer kunnen vinden. 

Heel fijn! Hopelijk blijft dit voorlopig 
zo. 
 
We willen de luizenmoeders weer 
bedanken voor hun inzet van de 
afgelopen periode. Wilt u thuis met 
enige regelmatig uw kind blijven 
controleren? Ontdekt u bij uw kind 
hoofdluis, dan graag altijd even een 
berichtje naar de groepsleerkracht 
doen.  
 
Alvast bedankt! 
 
Schoolontbijt 
Donderdag 9 november is er het 
jaarlijkse schoolontbijt!   
We ontbijten deze morgen gezellig 
op school. De kinderen mogen in 
hun pyjama op school komen. Wilt u 
eigen bord, beker en bestek 
meegeven?  
 
 
 

Op tijd op school 
We merken dat best wat kinderen 
moeite hebben om op tijd op school 
te zijn. Om 8.25 uur gaat de bel, 
zodat de leerkrachten om 8.30 uur   
kunnen beginnen met de les. Wilt u 
de kinderen helpen op tijd te zijn? 
 
Bijbelverhalen 
Hierbij het bijbelrooster voor de 
komende weken. 
 
Week 45  
Deze week wordt het spannende 
verhaal van de val van Jericho 
verteld. De volken er om heen 
worden bang en de Gebeonieten 
verzinnen een gemeen plan.   
 
Week 46  
Gideon krijgt een bijzondere 
opdracht van God. Hij mag een klein 
leger gaan aanvoeren dat samen 
met God grote dingen kan doen.  
 
Week 47  
We horen de verhalen van Simson. 
Hij heeft een groot geheim waarmee 
hij de vijand de baas is. Totdat hij 
verliefd wordt op een meisje van de 
Filistijnen.  
  
Bijbeltekst 
‘Een kind is ons geboren, een zoon is 
ons gegeven; de heerschappij rust 
op zijn schouders. Deze namen zal 
hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, 
Vredevorst.’  

-Jesaja 9:5- 

 
 

Agenda 
 

9 nov Schoolontbijt 

23 nov Studiemiddag  

5 dec Sinterklaas 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagskalender  

November 
3 Jara Evers  7a 

3 Loïs van de Kamp  7b/ 8b 

5 Wous van den Brink  5a 

6 Esmee Jansen  6a 

10 
Immanuel van den 
Brandhof  

2b 

12 Finn van Maanen  3b/ 4b 

13 Fenna Duits  5a 

13 Dylan Hotz  5a 

14 Luuk van de Kamp  5a 

18 Tess Ansink  1a 

18 Fayen van Ee 1b 

18 Kristel Lijbers  2b 

19 Femke van de Munt  3a 

19 Esja van den Top  6a 

22 Myrthe Hoogendoorn  8a 

22 Teun Pater  2b 

 
 
 
 

 

   

 


